
Orde van dienst - Eredienst 

Zondag 17 augustus 2025, 9:30 uur 

Voorganger: ds. C. Kant, Nijkerk 

Organist: br. Wim van Helden 

 

Welkom door de ouderling van dienst.  

Intochtspsalm:  Ps. 145: 1,3 

Stil gebed.  

Votum en Groet, gevolgd door het Klein Gloria 

Verootmoedigingsgebed 

Leefregel: Tien Geboden  

Zingen: Nieuwe Liedboek 310  ‘Een is de Heer, de God der goden’   

Gebed om verlichting met de Heilige Geest  

Kindermoment over ‘kamperen in de woestijn’, verzorgd door predikant. Zie foto’s.  

Zingen kinderlied dat voor deze zondag op de agenda staat 

Kinderen verlaten de kerkzaal en gaan naar Follow Me Kids  

Schriftlezingen:  Genesis 2: 4-17  +  Zacharia 14: 8-9  +  Openbaring 22: 1-5  

(NBV21) 

Zingen: Ps. 36: 2 

Preek  

Zingen:  Gez. 288: 1,5,7  (Liedboek vd Kerken 1973) 

Dankgebed en voorbeden  

De kinderen komen terug uit Follow Me Kids en uit de crèche  

Collectes er wordt een QR code vertoond, zodat we onze gaven kunnen geven via  

de kerkapp. Bij de uitgangen hangen tevens collectezakken.  

Slotlied (staande): Op Toonhoogte (2015) lied 400  ‘Wat zal de wereld mooi zijn op 

die dag’ (zie tekst hieronder)  

Zegen, door de gemeente beantwoord met het zingen van 3x Amen. 

 

 

 



Tekst op Toonhoogte (2015) lied 400:  

 

1 Wat zal de wereld mooi zijn op die dag, 

als Jezus weer zal komen op de wolken, 

als al wat leeft, de natiën, de volken, 

zich voor Hem zullen buigen vol ontzag. 

2 Wat zal de wereld mooi zijn op die dag, 

als God Zijn tent zal opslaan bij de mensen, 

als volken niet gescheiden meer door grenzen, 

zich zullen scharen onder Christus' vlag. 

3 Wat zal de wereld mooi zijn op die dag, 

als heel de schepping zal gezuiverd wezen, 

als d'aarde zal vernieuwd zijn en genezen, 

van al ons kwaad, van heel ons wangedrag. 

4 Wat zal de wereld mooi zijn op die dag, 

als God Zijn volk met heerlijkheid zal kronen, 

en in het nieuw Jeruzalem doet wonen, 

wat zal de wereld mooi zijn op die dag. 

 

 


