Liturgie voor de ZWO viering in de Gereformeerde Kerk De Voorhof
in Andel 15 juni 2025 9.30 uur

Voorganger: Egbert Fokkema Ouderling van Dienst: Martijn Timmer
Organist: Wim van Helden

Medewerking van het koor van Up4S uit Oeganda, onder leiding van Sylvia
Mbabazi

Thema: ‘de Geest doorbreekt de grenzen die door mensen zijn gemaakt!”’

4 minuten vé6r aanvang komen het koor, de voorganger en de ouderling van dienst
binnen. Samen met de gemeenteleden/gasten in de kerk en thuis kijken we naar het
filmpje Up4S voor Uganda en voor Nederland

Welkom door Martijn Timmer, ouderling van Dienst
Intochtslied: 276 vs 1 en 3

Zomaar een dak boven wat hoofden, deur die naar stilte open staat. Muren van
huid, ramen als ogen, speurend naar hoop en dageraad. Huis dat een levend
lichaam wordt als wij er binnen gaan om recht voor God te staan.



Tafelvan Eén, brood om te weten dat wij elkaar gegeven zijn. Wonder van God,
mensen in vrede, oud en vergeten nieuw geheim. Breken en delen, zijn wat niet
kan, doen wat ondenkbaar is, dood en verrijzenis.

Stil gebed. Onze Hulp en Groet

Zingen: Klein Gloria

Intro koor en Up4S. Gesprekje met Sylvia. Koor zingt ‘Yahweh’
Voorganger zingt passend in het gebed van ontferming (melodie 162):

Dit is een huis Heer om U te ontmoeten, plaats van gebed, van muziek tot uw
eer. Smeeklied en lofzang, taal van ontferming, woorden gewijd aan de trouw
van U Heer.

Dit is een schuilhut, hier mag ik vertoeven, voel ik me eenzaam of heb ik
verdriet, blakend van geestdrift of stil van ontroering, U bent mijn Heer die mij
door en door kent.

Hartversterker
Zang en dans van het koor

Wij mogen ervaren dat de Heilige Geest in ons middenis. Ook als we de Bijbel
openen. Hierdoor wordt de feestvreugde alleen maar groter! We zingen allen
onderstaand Lied 687 vs 1 en 2

Wij leven van de wind die aanrukt uit de hoge en heel het huis vervult waar
knieén zijn gebogen, die doordringt in het hart, in de verborgen hof, en
uitbreekt in een lied en opspringt God ten lof.

Wij delen in het vuur dat neerstrijkt op de hoofden, de vonk die overspringt op
allen die geloven. Vuurvogel van de vloed, duif boven de Jordaan, versterk in
ons de gloed, wakker het feestvuur aan.

De kinderen komen erbij en gaan dan — na een gesprekje en na ‘Een Liedje voor U’- met
een deel van het koor mee naar Follow me Kids. En wat ze daar doen? Dat zien en horen
we later!

Lezing OT (BiGT): Jesaja 58 vs 6-11 en zingen: Lied 871vs 1,2 en 3

Jezus zal heersen waar de zon gaat om de grote aarde om, de maan zijn lichte
banen trekt, zover het verste land zich strekt.



Het lied in alle talen zal zijn liefde loven overal, en uit de kindermond ontspringt
de lofzang die zijn naam omringt.

Zijn rijk is volle zaligheid, wie was gevangen wordt bevrijd, wie moe was komt
tot rust voorgoed, wie arm was leeft in overvloed.

Koor zingt: Easy Hour

Lezing NT (BiGT): Handelingen 2 vs 42-47

Zingen op melodie Gez. 487 (LvK)

Woning waar mensen meer dan welkom zijn, een pleisterplaats om bij elkaar te
komen, waar elk van waarde is die hier verschijnt, waar lachen is en tranen
mogen stromen, deuren die open staan voor groot en klein, waar mensen volop
nieuwe liefde dromen.

Dank voor een plaats waar elk de ander ziet, waar vriend en vreemdeling elkaar
ontmoeten, dank voor de adem die de vrijplaats biedt, dank voor de openheid
van niet te moeten, dank voor de woorden en het nieuwe lied, dank voor de
ogen die elkaar begroeten.

Koor zingt ‘UMOIJA’

Overdenking; daarna zingen we dit lied in het kader van de Dienst van
dankbaarheid: Lied 218 ELBvs 1 en 2

Samen in de Naam van Jezus heffen wij een loflied aan, want de Geest spreekt
alle talen en doet ons elkaar verstaan. Samen bidden, samen zoeken, naar het
plan van onze Heer. Samen zingen en getuigen, samen leven tot zijn eer.

Heel de wereld moet het weten dat God niet veranderd is en zijn liefde als een
lichtstraal doordringtin de duisternis. 't Werk van God is niet te keren omdat Hij
er over waakt en de Geest doorbreekt de grenzen die door mensen zijn
gemaakt.



Dankgebed/stil gebed en voorbeden. (ook n.a.v. Pastorale mededelingen)

Collectes: er wordt een QR code getoond. Bij de uitgang hangen ook
collectezakken.

Kinderen komen terug uit Follow Me Kids; samen met het koor laten ze ons meebeleven
wat ze allemaal gedaan hebben

Nu: nog één indrukmakend lied van het koor..... spannend..zou het lukken...?

Slotlied van ons als gemeente en gasten: uit Tussentijds lied 87 op de melodie
van Lied 441 ‘Hoe zal ik U ontvangen?’

Het oude woord, door Christus als nieuw aan ’t licht gebracht, geeft onze blinde
dromen een uitzicht ongedacht. De luister van Zijn Liefde, de stralen van Zijn
dag hebben de weg gewezen die nog verduisterd was.

Die liefde is door Christus als beeld van God getoond. Zo kennen wij de Vader
aan ’t leven van de Zoon. Die liefde is het antwoord dat ieder verder draagt,
waarin zich God laat kennen aan al wie naar Hem vraagt

Wij leven van die liefde en ademen haar in. Wij zijn elkaars omarming, het
scheppende begin. Uit God opnieuw geboren, geroepen in het licht. Zijn
zegenende glimlach heeft ons weer opgericht.

Zegen



