
DIACONAAT 

We waarderen de concrete acties van de diaconie, zoals het uitdelen van paasbroden 
en kerstattenties aan wie een steuntje in de rug kan gebruiken. Ook de steun aan 
goede doelen – lokaal en wereldwijd – laat zien dat we omzien naar elkaar. Zo dragen 
onze activiteiten bij aan een open en zorgzame gemeenschap. Lokale hulpvragen  
blijven soms verborgen. We willen samen alert en betrokken zijn, zodat niemand  
tussen wal en schip valt.

�→    �We willen onze diaconale taak doorzetten door de gehele gemeente meer te  
betrekken en zo hulpvragen beter zichtbaar te maken.

GEESTELIJKE VORMING

We waarderen de ruimte voor geestelijke groei binnen onze kerk, met name in de 
kleinere groepen, waar ontmoeting en verdieping centraal staan. Hierdoor ontstaat 
ruimte om geloof te delen, vragen te stellen en samen te groeien in geloof.

�→    �We willen meer geloofsgesprekken stimuleren, waardoor we op een  
laagdrempelige manier als gemeente kunnen groeien in geloof. 

JEUGD

We waarderen de betrokkenheid bij en aandacht voor de jeugd. Van jonge kinderen 
tot tieners: zij krijgen ruimte om mee te doen, zich te ontwikkelen en het geloof te 
ontdekken. Programma’s als Follow Me en TOV bieden verdieping en ontmoeting. 
Onze jeugddiensten sluiten aan bij hun belevingswereld en maken de boodschap 
begrijpelijk en actueel. Jongeren zijn een waardevol onderdeel van onze gemeente. 
Ze brengen vragen, energie en nieuwe perspectieven met zich mee. 

�→    �We willen de jeugd vasthouden door middel van aansprekende activiteiten en  
diensten voor jongeren.

SAMENWERKING MET ANDERE KERKEN

We waarderen de samenwerking met andere kerken in het dorp en in onze directe 
omgeving als teken van verbondenheid en gezamenlijk geloof. De gezamenlijke 
kerkdiensten, zoals de kerstnachtdienst, de tentdienst en de kinderdiensten op  
biddag en dankdag, worden als waardevol en verbindend ervaren. De jeugdsamen-
werking biedt extra mogelijkheden voor ontmoeting en geloofsopbouw over kerk-
muren heen.

�→    � �We willen de samenwerking met andere kerken in onze omgeving blijven  
opzoeken en uitbouwen.
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 CONTACT EN MEER INFO

Samen kerk zijn. Samen in de naam van Jezus. Als gemeente vormen  
wij het lichaam van Christus. Vanuit die gedachte bent u als lid of als gast  

van harte welkom in onze gemeente.



WIE ZIJN WE?

Gereformeerde kerk ‘De Voorhof’ in Andel is een pluriforme gemeente met een brede 
geloofsbeleving. Deze diversiteit vraagt om een voortdurende focus op wat ons 
verbindt en hoe we elkaar als gemeente kunnen vasthouden. Als gemeente willen 
we ons richten op de identiteit, de waarden en overtuigingen, die wij met elkaar 
delen. Hierin zoeken we de leiding van God door Zijn Woord en Geest.

Wat ons naast ons geloof in God bindt, is onder andere de grote betrokkenheid bij
de kerk en bij elkaar. Verscheidenheid aan mensen biedt ook verscheidenheid aan
talenten. Iedereen kan op zijn of haar manier bijdragen aan de opbouw van onze
gemeente.

Wij willen een open en betrokken gemeente zijn, waar iedereen welkom is; jong en 
oud, zoekend of zeker. We proberen zo goed mogelijk naar elkaar om te zien en  
elkaar te steunen als er zorgen zijn. 

De gemeente is geen doel op zichzelf, maar een instrument in Gods hand om  
Zijn Koninkrijk zichtbaar te maken, in onze gemeente, in onze dorpen en daarbuiten.

WAAR STAAN WE VOOR?

Wij geloven dat de gemeente niet alleen een gebouw is, maar een levende gemeen-
schap van gelovigen die samen Christus volgen. Wij zijn geroepen om samen lichaam 
van Christus te zijn (1 Korinthe 12), waarin ieder lid een unieke plek en taak heeft. 
Vanuit die verbondenheid willen wij leven, groeien en dienen - met het oog op God, 
elkaar en de wereld. Onze visie op gemeente-zijn is geworteld in drie kernwoorden: 
verbonden, gevormd en gezonden.

WAAR GAAN WE VOOR?

Wij willen leven in verbondenheid met God, zodat Zijn stem hoorbaar is in ons 
dagelijks leven. Als open en gastvrije gemeente, gevormd door ons geloof, zoeken  
we naar echte ontmoeting en zorg voor elkaar. Samen volgen we Jezus en zijn 
gezonden om Zijn liefde te laten zien - binnen en buiten de kerk. 

EREDIENST 

We waarderen de erediensten om hun herkenbaarheid, betrokkenheid en 
diversiteit, zowel in woord als in muziek. Er is aandacht en ruimte voor kinderen. Het 
online volgen van diensten biedt toegankelijkheid en verbondenheid, ook op afstand.

�→    �We willen de diversiteit in de diensten behouden en waar mogelijk deze  
aansprekender maken voor jongeren.

PASTORAAT

We waarderen de onderlinge persoonlijke aandacht, het omzien naar elkaar en  
het gevoel van welkom zijn. De diverse activiteiten zorgen voor ontmoeting en 
verbondenheid. De kerk-app zorgt voor een laagdrempelige manier om op de hoogte 
te blijven. Wij zien pastoraat niet alleen als taak van de predikant of de ouderlingen, 
maar als een opdracht aan de hele gemeente.

�→    �We willen de mensen zich minder betrokken voelen bij onze kerkelijke gemeente 
meer betrekken en iedereen het gevoel geven gehoord en gezien te worden. 

Verbonden 
Gevormd  
Gezonden


